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Een prachtige voorstelling over een mol die liever alleen is. Dat is het verhaal in Kika Muis 

& Arie Mol van het Handtheater. Weet je wat er zo aardig is aan deze voorstelling? Er 

wordt in het Nederlands gesproken én in Gebarentaal. Erg leuk voor zowel horende als 

dove vierplussers. 

Hoofdpersonen zijn een muis, een mol en een uil. Kika Muis moet niks hebben van de 

verwaande Arie Mol met zijn glad achterovergekamde haren en zijn zonnebril met 

spiegelglazen. Bovendien eet hij vlees. Bah! Arie op zijn beurt is ook niet echt dol op Kika. Al ziet hij niet zo goed, dat onschuldige 

bekkie en dat rozige mondje zijn hem een doorn in het oog. En wat zit ze toch steeds pedant te knabbelen aan een korstje kaas! 

Arie ziet haar liever gaan dan komen, want het liefst is hij in zijn eentje. Mevrouw Uil kijkt hoog vanuit haar boom op het tweetal 

neer. Zij lust beide beestjes rauw. Met huid en haar! 

 

Kika Muis & Arie Mol, 4+, woensdag 5 november, 15.00 uur, toegang 6 euro. www.theateridea.nl en Cultuurpunt in Idea, tel. 035 

609 58 29, Willaertstraat 49, 3766 CP Soest.
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